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�Muôn Màu Cuộc Sống

Về vùng đất thiêng liêng: Về vùng đất thiêng liêng: 
Quảng trường Ba Đình

Hôm nay sáng mùng 2 tháng 9 
Thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình 
Muôn triệu tim chờ, chim cũng nín 
Bỗng vang lên tiếng hát ân tình 
“Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh”...

(Trích bài thơ Theo chân Bác của Tố Hữu)

nguYỄn hOÀng



Coloured Life�
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Quảng trường Ba Đình, nơi 
chứng kiến hàng chục vạn 
đồng bào về dự lễ Độc lập 

ngày 02/9/1945, đã trở thành thiêng 
liêng đối với mỗi người dân Việt 
Nam. "Nước Việt Nam có quyền được 
hưởng tự do và độc lập và sự thật đã 
trở thành một nước tự do và độc lập. 
Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem 
tất cả tinh thần và lực lượng, tính 
mạng và của cải để giữ vững quyền 
tự do và độc lập ấy”: lời Bác Hồ từ 
Quảng trường Ba Đình ngày ấy vang 
mãi khắp năm châu, thắp sáng niềm 
tự hào người dân đất Việt. 

Thành Hà Nội mở ra 5 cửa: Bắc, Đông, 
Tây, Đông Nam và Tây Nam, Quảng 
trường Ba Đình ở cửa phía Tây của 
thành cổ Hà Nội. Khi thực dân Pháp 
chiếm Hà Nội đã phá thành vào năm 
1894 và Quảng trường Ba Đình lúc 
bấy giờ chỉ là bãi đất hoang và hồ ao 
mới san lấp rộng tới hàng chục hecta 
cạnh Phủ Toàn quyền Pháp. Người 
Pháp cho xây một vườn hoa hoa nhỏ 
và khu vực này được gọi là Quảng 
trường Tròn (Rond point Puginier) 
hay còn gọi là Quảng trường Puginier  
(tên của một Linh mục người Pháp).

Quảng trường Tròn sau gọi là Quảng 
trường Ba Đình, tên được đặt bởi 
bác sĩ Trần Văn Lai, người giữ chức 
Thị trưởng thành phố từ ngày 20/7 
đến 19/8/1945 vì ông cảm phục 

Ô Quan Chưởng: một trong năm cửa ô của 
Hà Thành, và là cửa ô duy nhất còn giữ lại 
được dáng vóc xưa của nó.

Vườn hoa Rond Point Puginier nhìn từ phía Đông Nam, sau là Vườn hoa Ba Đình rồi trở 
thành Quảng trường Ba Đình lịch sử

nghĩa quân Đinh Công Tráng đã 
chống Pháp rất anh dũng ở căn cứ 
Ba Đình tỉnh Thanh Hóa (9/1886 đến 
01/1887). 

Quảng trường Ba Đình đã được Bác 
chọn để tổ chức lễ Tuyên bố độc lập 
ngày 2/9/1945. Tại đây, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã đọc bản “Tuyên ngôn 
độc lập” tuyên bố với thế giới sự ra 
đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu 
tiên ở Đông Nam Á. 

Sau 1954, có ý kiến lấy tên là Quảng 
trường Độc lập nhưng Bác Hồ đề 
nghị vẫn giữ tên Ba Đình. 

Ngày 09/9/1969, bảy ngày sau khi 
Hồ Chủ tịch qua đời, cũng tại Quảng 
trường Ba Đình, lễ truy điệu Người 
đã được cử hành trọng thể. Hàng vạn 
đồng bào Thủ đô và các địa phương 
cùng 34 đoàn đại biểu quốc tế đã tới 
đây dự lễ.

Sau đó không lâu, Đảng và Nhà nước 
ta đã quyết định chọn Quảng trường 
Ba Đình làm nơi yên nghỉ vĩnh viễn 
của Người và quyết định xây Lăng 
Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm 
Ngày sinh của Người, ở Quảng trường 
Ba Đình, một công trình kiến trúc lịch 
sử được ra đời, đó là Bảo tàng Hồ Chí 
Minh, nằm bên trái, phía sau Lăng 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và kề sát chùa 
Một Cột.

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Quảng trường Ba Đình hiện nay 
thuộc quận Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, 
là quảng trường lớn nhất Việt Nam, 
có chiều dài 320m, rộng hơn 100m, 
đủ chỗ cho 20 vạn người dự mít tinh. 
Quảng trường có 168 ô cỏ bốn mùa 
xanh tươi, là hình tượng những chiếc 
chiếu trải trên sân đình ở các làng 
quê Việt Nam xưa, chính giữa là cột 
cờ cao 30m. Đây là nơi diễn ra các 
cuộc diễu hành nhân dịp các ngày lễ 
lớn của Việt Nam, và cũng là nơi vui 
chơi, dạo mát của người dân thủ đô 
Hà Nội, là nơi mọi người dân Việt Nam 
và khách quốc tế đều mong được 
một lần đến thăm. Quảng trường Ba 
Đình đã trở thành không gian thiêng 
liêng của Thủ đô Hà Nội, là niềm tự 
hào của nhân dân cả nước.�


